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Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ cách nay khoảng gần 26 thế kỷ. Dù là một quốc gia
tương đối nhỏ, ánh đạo vàng từ bi trí tuệ Phật giáo mới du nhập gần đây, chủ
yếu là Phật giáo Kim Cương thừa Mật tông Tây Tạng và Phật giáo Việt Nam,
nhưng tại Cộng hòa Séc đã có một cộng đồng phật tử khá lớn, chiếm khoảng
0,05% dân số quốc gia đa đảng theo chế độ cộng hòa đại nghị này.

Tất nhiên, các lý thuyết và nguyên lý cơ bản của đạo Phật trên khắp thế giới là
giống nhau. Tại Cộng hòa Séc, các phật tử tin tưởng vào chư tôn tịnh đức Tăng
già Phật giáo, những người có trách nhiệm duy trì mạng mạch Phật giáo và
truyền bá chính pháp phật đà. Theo số liệu điều tra dân số năm 2011, Cộng hòa
Séc có gần 7.000 người phật tử. Cộng hòa Séc nổi tiếng là một xã hội tự do và
phát triển cao. Đây là một trong những quốc gia ít tôn giáo nhất trên thế giới,
với khoảng 50% người dân quốc gia đa đảng theo chế độ cộng hòa đại nghị này
được xác định theo chủ nghĩa vô thần.

Tuy nhiên, quốc gia này cũng là một trong những nơi tập trung nhiều nhất các
cơ sở liên kết người theo đạo Phật đầu tiên ở Châu Âu.

Truyền thống tôn giáo đầu tiên xuất hiện tại Cộng hòa Séc (thời điểm bấy giờ
gọi là Tiệp Khắc) được những người Tỵ nạn Kalmyk từ khu vực phía tây Mông Cổ
mang đến Tiệp Khắc vào khoảng năm 1920, sau những biến cố về chính trị và
tôn giáo trong thể kỷ XX, đời sống tôn giáo ở Tiệp Khắc có nhiều xáo trộn. Do
vậy, đạo Phật ở Tiệp Khắc không thể phát triển một cách hữu cơ so với nhiều
quốc gia phương Tây khác trong gần 40 năm.
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 Tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Séc

Václav Havel[/caption]

Trong thời gian này, cả đạo Phật và Ấn Độ giáo đã được truyền bá đến phương
Tây. Được thúc đẩy bởi một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, sự chuyển đổi
các luật tục xã hội và sự dần suy giảm trong thế giới quan Cơ Đốc giáo truyền,
nên các xã hội châu Âu khao khát các hình thức tri thức và giá trị thay thế cũng
như các hình thức tôn giáo khác, như đạo Phật chẳng hạn. Một số nhà truyền
giáo hàng đầu của đạo Phật ở Tiệp Khắc vào nửa đầu thế kỷ 20 bao gồm Tiến sĩ
Leopold Procházka, phật tử người Tiệp Khắc, doanh nhân lớn, nhà phát minh và
tác giả của một số cuốn sách về đạo Phật, nhiếp ảnh gia Fráň Drtikol, và yogi
Tomáš hay Cư sĩ Květoslav Minařík (1908-1974).

Nửa sau của thế kỷ 20, sự quan tâm về đạo Phật ở phương Tây không còn giới
hạn trong cộng đồng học giả nữa mà đã trở thành một trào lưu phổ quát, nhờ
vào dòng người nhập cư từ các quốc gia đa số theo đạo Phật.

Đến những thập niên 1970, truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa Mật tông đã
được truyền vào xã hội Cộng hòa Séc khiến cho các giáo lý từ bi, trí tuệ, hùng
lực, tự do, bình đẳng đạo Phật tiếp cận được cuộc sống đương đại cùng những lý
tưởng thế tục của nó.

Tại một số quốc gia như Austria, Denmark, Greece, Hungary, và Poland, Phật
giáo Kim Cương thừa đã trở thành tôn giáo được chính thức công nhận.
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Sau cuộc Cách mạng Nhung năm 1989, con người cảm thấy mất mát nhiều giá
trị tâm linh, vì vào thời điểm đó, họ đa phần sống trong chủ nghĩa duy vật. Điều
này có thể là nguyên do lý giải mức độ quan tâm ngày càng tăng lên đối với
đạo Phật sau Cách mạng Nhung. Tại Cộng hòa Séc hiện nay nhiều người chia sẻ
rằng đạo Phật là tôn giáo duy nhất mà họ chấp nhận.

Cách mạng Nhung, một cuộc cách mạng bất bạo động chống chế độ Cộng sản
độc tài của nhân dân Tiệp Khắc diễn ra từ ngày 16 tháng 11 năm 1989 đến
ngày 29 tháng 12 cùng năm và dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa
đã kéo dài 41 năm tại nước này. Sự kiện này nằm trong chuỗi sụp đổ của chế độ
xã hội chủ nghĩa tại khắp các nước Đông Âu khác trong năm 1989.

Đầu tháng 12 năm 1989, những hàng rào dây thép gai trên biên giới với Tây
Đức và Áo được dỡ bỏ. Ngày 10 tháng 12, chủ tịch nước Gustav Husak đã chỉ
định một chính phủ mới, sau đó ông từ chức. Alexander Dubček, người từng
lãnh đạo phong trào Mùa xuân Praha trước đây được cử làm phát ngôn viên của
chính phủ nước Cộng hòa Tiệp Khắc, vào ngày 28 tháng 12. Ông Václav Havel
(1936-2011) được bầu làm tổng thống mới của Tiệp Khắc. Một tháng sau, Tổng
thống đầu tiên của Cộng hoà Séc (nhiệm kỳ 1993-2003) diễn kiến Đức Đức Đạt
Lai Lạt Ma, người đã được Václav Havel mời đến) cùng với Đức Giáo hoàng John
Paul II) tham dự và phát biểu chào mừng tân niên.

Tổng thống Václav Havel và Đức Đạt Lai Lạt Ma gần như ngay lập tức chia sẻ
một mối quan hệ mật thiết thắm tình Đời ý Đạo. Đức Đạt Lai Lạt Ma lần lượt đến
thăm thủ đô Prague hơn 10 lần và Tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Séc
Václav Havel thường tu tập thiền định cùng với nhà lãnh đạo tâm linh Phật giáo
Tây Tạng trong các cuộc tiếp xúc. [caption id="attachment_12070"
align="aligncenter" width="632"]
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Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Séc Václav Havel
[/caption]

Năm 2000, Tổng thống Václav Havel chia sẻ: "Theo tôi, chuyến thăm đầu tiên
của đức Đạt Lai Lạt Ma (đến Cộng hòa Séc) là sự kiện rất quan trọng đối với
nhân dân và đất nước. Bởi vì đức Đạt Lai Lạt Ma tỏa ra một thứ năng lượng tích
cực. Nhiều người đã nói với tôi rằng, dường như đối với họ, khoảng thời gian nào
đó, đức Đạt Lai Lạt Ma đã mang đến một nguồn sáng cho môi trường của chúng
ta". (The Dalai Lama Center)

Nhờ mối quan hệ mật thiết thắm tình Đời ý Đạo giữa đức Đạt Lai Lạt Ma với
Tổng thống Václav Havel và thủ đô Prague, sự phát triển của đạo Phật tại Cộng
hòa Séc đã được xác lập bởi mối quan tâm của hai nhân vật này: cụ thể là sự
kết hợp giữa chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa tâm linh thế tục, nhân quyền và
mối quan tâm đến khoa học.

Sự phát triển này cũng khiến nhân dân Cộng hòa Séc có cái nhìn thân thiện hơn
với đạo Phật vì tôn giáo này là đồng minh tâm linh đối với sự trỗi dậy của Cộng
hòa Séc với tư cách là một quốc gia độc lập đang tìm kiếm sự công nhận và vị
thế trên thế giới. Trong số các phong trào Phật giáo nổi bật ở nước này thì Phật
giáo Kim Cương thừa Mật tông do ngài Lạt Ma Ole Nyahl người Đan Mạch lãnh
đạo chiếm ưu thế cả.

Sang thiên niên kỷ mới, sau những năm 2000 Phật giáo Việt Nam mới được giới
thiệu đến Tiệp Khắc, do một số Việt kiều sinh sống tại Cộng hòa Séc. Năm 2006:
bắt đầu các hoạt động Phật sự tại Séc với sự đảm trách của Ban chấp hành Lâm
thời phật tử. Năm 2007: Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc được thành lập. Hội là
thành viên của Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Hội là thành viên của Giáo
hội Phật giáo Việt Nam. Hội được sự công nhận của Bộ Nội vụ Séc. Ngày
9/6/2020 Bộ văn hoá Cộng hòa Séc đã chính thức ra văn bản quyết định công
nhận Hội Phật tử Việt Nam tại Séc là tôn giáo chính thức.

Hiện nay, đạo Phật đã mang đến con đường thực hành tâm linh và mang lại ý
nghĩa cao đẹp hơn cho nhân dân Cộng hòa Séc. Nhiều người trong cộng đồng
đã trở thành thiền giả, giảng sư Phật học. Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài
phải đi, nhưng đạo Phật hiện nay đã trở thành một phần của cảnh quan tâm linh
Cộng hòa Séc, đồng thời nó sẽ phát triển mạnh mẽ ở nước này trong nhiều thập
niên tới.
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